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Welkom en aansteken van de Kerstnachtkaars  

 

We blijven zitten 

 

Lied: 494:1, 3 en 2  Vanwaar zijt Gij gekomen  

 

Vanwaar zijt Gij gekomen, 

wij wisten niets van U. 

In onze stoutste dromen 

was God nooit hier en nu. 

Een nieuwe God zijt Gij 

die onder ons wilt wonen, 

zo ver weg, zo dichtbij. 

 

Gij zijt in ons verloren 

wij durven U niet aan, 

uw stem in onze oren, 

uw komst in ons bestaan. 

Een woord van vlees en bloed 

een kind voor ons geboren, 

een mens die sterven moet. 

 

Gij zijt ons doorgegeven 

een naam, een oud verhaal 

uw woorden uitgeschreven 

in iedere mensentaal. 

Ons eigen levenslot 

met uw geluk verweven, 

zo zijt Gij onze God. 

 

Cantorij: Goed nieuws van licht en vrede 

 

Openingstekst: In het huis van de levende  

 

Stem 1 O God, wij horen geen engelenboodschap  

 En knielen niet neer bij de kribbe,  

 Wij zien geen ster die ons voorgaat  

 En bieden geen kostbaarheden aan,  



 Wij houden niet de wacht bij de tempel 

 En nemen het kind niet in de armen,  

 

Stem 2  Wij horen verhalen van hoop  

 En worden aangevuurd  

 Om op onze plaats en in onze tijd  

 geschiedenis mee te maken.  

 

Allen God, wil ons zo aanspreken  

 Dat wij als mensen van uw welbehagen  

 Bij licht en bij donker Uw glorie bezingen,  

 Uw vrede behartigen.  

 

We gaan staan 

 

Cantorij en gemeente: Zingenderwijs 78:1, 2 en 3  

 

Hoopvol gaan wij hier naar binnen, 

komend door de duisternis. 

Laten wij dit feest beginnen, 

vieren dat er toekomst is. 

Onze ogen zijn gericht 

op een vonk, een sprankje licht. 

 

Koning David was een lichtpunt 

in het donker van een tijd 

die verscheurd werd, als de onze, 

door geweld, bedrog en nijd. 

Een eenvoudig herderskind 

dat een nieuw verhaal begint. 

 

Ook toen Jezus werd geboren, 

heeft hij hoop en licht gebracht. 

Zijn gestalte is een fakkel 

die ons bijlicht in de nacht. 

Blazen wij die aan, dit uur, 

tot een hartverwarmend vuur! 

 



We gaan zitten 

 

Gebed 

 

Een Zoon is ons geschonken 

 

Lied: 483:1 en 3   Stille nacht, heilige nacht 

 

Stille nacht, heilige nacht! 

Davids zoon, lang verwacht, 

die miljoenen eens zaligen zal, 

wordt geboren in Betlehems stal, 

Hij, der schepselen Heer, 

Hij, der schepselen Heer. 

 

Stille nacht, heilige nacht! 

Vrede en heil, wordt gebracht 

aan een wereld, verloren in schuld; 

Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 

Amen, Gode zij eer! 

Amen, Gode zij eer! 

 

Lezing: Jesaja 9:1-6 (Bijbel in Gewone  Taal) 

Het volk dat nu in het donker leeft, zal een stralend licht zien. 

Een helder licht zal schijnen in het land waar het nu nog donker is. 

Heer, door u is het volk weer groot. U geeft de mensen weer vreugde. 

Zo blij zijn de mensen ook als ze de oogst van het land hebben gehaald. 

Zo blij zijn de mensen ook als ze het bezit van de vijand hebben verdeeld. 

Uw volk werd onderdrukt. 

De mensen werden met de zweep geslagen, de stok kwam op hun schouders 

neer. 

Maar u hebt de zweep en de stok gebroken, u hebt uw volk opnieuw bevrijd. 

De laarzen van de soldaten en hun jassen vol met bloed, 

die worden in het vuur gegooid, ja, alles wordt verbrand. 

Er is een kind geboren, we hebben weer een koning. 

Hij zal over ons regeren. En zo zullen de mensen hem noemen: 

Wijze Bestuurder, Sterke God, Vader voor Altijd, Koning van de Vrede. 

Zijn macht zal steeds groter worden, en er zal altijd vrede zijn. 



Hij zal op de troon van David zitten en hij zal koning zijn. 

Een koning zoals David was, rechtvaardig en eerlijk. 

Zo’n koning zal hij zijn, voor altijd en eeuwig. 

De machtige Heer zal daarvoor zorgen, het zal zeker gebeuren. 

 

Lied: 482:3 en 1  Godlof, een kind is ons geboren 

 

Godlof, een kind is ons geboren, 

een held zal onze koning zijn, 

die raadsman, God-met-ons zal heten – 

die zoon zal ons tot vader zijn! 

Vorst die met vrede ons wil kronen 

van nu af tot in eeuwigheid, 

de Eeuwige zal hem doen tronen 

op recht en op gerechtigheid. 

 

Er is uit ’s werelds duistere wolken 

een groot licht stralend opgegaan – 

wie wonen in het diepste donker, 

zij zullen in het zonlicht staan. 

Glorie aan God, de overwinning 

is ongekend, de vreugde groot; 

de aarde jubelt – hoor ons zingen: 

wij delen in een rijke oogst! 

 

De Heer geeft hoop op vrede 

 

Lezing: Psalm 96 (Bijbel in Gewone  Taal)  

 

Stem 1 Zing een nieuw lied voor de Heer! 

 Heel de aarde moet voor hem zingen. 

 

Stem 2 Zing voor de Heer en dank hem. 

 Vertel aan alle volken, elke dag: 

 De Heer bevrijdt ons. 

 Hij is machtig, hij doet wonderen.’ 

 

 



Stem 1 Juich voor de Heer, want hij komt, 

 hij komt als rechter van de aarde. 

 Hij zal eerlijk rechtspreken over alle volken, 

 zijn oordeel is betrouwbaar. 

 

Stem 2  Wees vrolijk, hemel en aarde. 

 Zee en alles wat daar leeft, laat je horen. 

 Velden en alles wat daar groeit, wees blij. 

 Juich, bomen in het bos! 

 

Cantorij: Deck the hall 

Vertaling: Het is de tijd om alles mooi te versieren, vrolijk te zijn en 

kerstliederen te zingen.  

 

Gods goedheid is aan alle mensen verschenen 

 

Lezing: Titus 2:11-14 (Bijbel in Gewone  Taal) 

God heeft laten zien dat hij goed is, en dat hij alle mensen wil redden.  

Zijn goedheid helpt ons om betere mensen te worden.  

Zodat we nee kunnen zeggen tegen een leven zonder God  

en tegen onze slechte verlangens.  

Dan kunnen we in deze wereld een wijs en eerlijk leven leiden, zoals God 

het wil.  

En intussen wachten we vol vertrouwen op het grote geluk:  

de komst van onze grote God en redder Jezus Christus.  

Hij gaf zijn leven om ons te redden.  

Daardoor heeft hij ons bevrijd van alle schuld.  

Zo maakte hij van ons zijn heilige volk, een volk dat zijn best doet om goed 

te leven. 

 

Cantorij en gemeente: Die eerste Kerst (Nowell)      Tekst: Sytse de Vries  

 

Can: Die eerste Kerst, in donkere nacht/ verschoot het duister ongedacht. 

 De hemel vulde zich met licht/ en herders hoorden dit bericht. 

 Refr: Immanuel, Immanuel, Hij is geboren in Israël. 

Allen:  Zij keken op en zagen een ster/ die scheen in het Oosten, fel en ver. 

 De aarde baadde in zijn licht/ en zelfs bij dag bleef hij in zicht. 

 



Refr: Immanuel… 

Dames: En bij het licht van deze ster/ verschenen wijzen van zo ver/ om 

naar een vorst op zoek te gaan. Zij volgden de ster in zijn lichtende 

baan. 

 Refr. Immanuel….. 

Heren: De wijzen kwamen alle drie/ en vielen dankbaar op de knie/ met 

hun geschenken menigvoud. Zij gaven wierook, mirre en goud. 

 Refr. Immanuel….. 

Allen: Bezingen wij nu, één van stem/ dit koningskind uit Bethlehem/ 

 dat aard’ en hemel samenbrengt/ en mensen nieuwe vrijheid 

schenkt. 

Refr. Immanuel…. 

 

Heden is u een redder geboren 

 

Cantorij: Night of Silence 

Vertaling: Stille Nacht, een stem roept in de verte, die spreekt van het licht. 

Geest onder ons, straal als een ster, we wachten op het liefdevolle kind. 

 

Lezing: Lucas 2:1-14 (Bijbel in Gewone  Taal) 

In die tijd werd er een bevel van keizer Augustus bekendgemaakt. Hij wilde 

alle inwoners van het Romeinse rijk laten tellen. Het was de eerste keer dat 

dit gebeurde. Het was in de tijd dat Quirinius de provincie Syrië 

bestuurde. Iedereen moest geteld worden in de plaats waar zijn familie 

vandaan kwam. Daarom gingen alle mensen op reis. 

Ook Jozef moest op reis. Hij ging van Nazaret in Galilea naar Betlehem in 

Judea. Want hij kwam uit de familie van David, en David kwam uit 

Betlehem. Jozef ging samen met Maria naar Betlehem. Maria zou met Jozef 

gaan trouwen, en ze was zwanger. 

Toen Jozef en Maria in Betlehem waren, werd het kind geboren. Het was 

Maria’s eerste kind, een jongen. Maria wikkelde hem in een doek, en legde 

hem in een voerbak voor de dieren. Want er was voor hen nergens plaats om 

te slapen. 

 

Cantorij: Christmas Lullaby 

Vertaling: Het verhaal van Kerst gezongen in een wiegelied voor moeder 

Maria: Ave Maria.  

 



Die nacht waren er herders in de buurt van Betlehem. Ze pasten buiten op 

hun schapen. Opeens stond er een engel tussen de herders, en het licht van 

God straalde om hen heen. De herders werden bang. Maar de engel zei: 

‘Jullie hoeven niet bang te zijn, want ik breng jullie goed nieuws. Het hele 

volk zal daar blij mee zijn. Vandaag is jullie redder geboren: Christus, de 

Heer. Hij is geboren in Betlehem, de stad van David. En zo kunnen jullie 

hem herkennen: het kind ligt in een voerbak en is in een doek gewikkeld.’ 

En plotseling was er bij de engel een hele groep engelen. Ze eerden God en 

zeiden: ‘Alle eer aan God in de hemel. En vrede op aarde voor de mensen 

van wie God houdt.’ 

 

We gaan staan 

 

Cantorij en gemeente: Lied 487:1 en 2 Eer zij God in onze dagen  

 

Eer zij God in onze dagen, 

eer zij God in deze tijd. 

Mensen van het welbehagen, 

roept op aarde vrede uit. 

Gloria 

in excelsis Deo. 

Gloria 

in excelsis Deo. 

 

Eer zij God die onze Vader 

en die onze koning is. 

Eer zij God die op de aarde 

naar ons toe gekomen is. 

Gloria in excelsis Deo. 

 

We blijven staan 

 

Kerst-geloofsbelijdenis 

V. Ik geloof in God die zoveel van de mensen houdt 

dat Hij met ons wilde meegaan in zijn Zoon 

het kind van Bethlehem. 

 



A.  Ik geloof in Jezus, in een stal geboren 

de Zoon van onze Vader, kind van de vrede, 

verlosser van de wereld, God met ons. 

 

V.  Ik geloof in dit kind 

voor wie geen plaats meer was in de herberg 

maar dat samen met Jozef en Maria een gezin vormde. 

 

A.  Dit kind dat door herders werd aangetroffen 

 en voor wie wijzen knielden. 

 Bij Hem is plaats voor allen. 

 

V.  Ik geloof dat wij deze kerstboodschap 

verder moeten en durven uitdragen 

door de kracht van de Geest 

die Hij ons geschonken heeft. 

Ik geloof in het Kerstfeest, elk jaar opnieuw 

Ik geloof in vrede in harten van mensen 

 en in een wereld van vrede  

A. Amen. 

 

We gaan zitten 

 

Cantorij: Gabriella’s sang  (uit de film: As it was in heaven). 

Vertaling: Ik heb lang stilgestaan. Ik verlang ernaar om weer te gaan leven. 

Ik wil weer gelukkig zijn en voelen dat ik goed genoeg ben. Ik kies nu voor 

mijzelf. Mijn leven is van mij. Ik wil vrij zijn, sterk zijn. De dag zal boven de 

nacht uitstijgen, mijn hart is blij en de hemel, waarvan ik dacht dat deze ver 

weg was blijkt hier te zijn.  

 

Gebed   

 

Stilte 

 

 

 

 

 



Cantorij en gemeente: Lied 463: 4, 5 en 6  Bloesem in de winter 

 

Cantorij: Bloesem in de winter, 

 roze dageraad, 

 wees ons teken dat de 

 zon verschijnen gaat! 

 

Allen: Regen uw gerechtigheid 

 en bevrucht de aard, 

 tot de trouw ontkiemt en 

 vrede bloeien gaat! 

 

Allen: Kyrie eleison, 

 dat Gij u erbarmt, 

 onze kille koude 

 met uw licht verwarmt! 

 

Cantorij: Geen kerstcantate  

 

Niet alleen in het holst van de nacht van het jaar,  

iedere dag van het jaar heeft het licht het koud. 

Het vraagt niet om engelen stemmen, het hongert naar 

een beetje gerechtigheid aan deze kant van de tijd. 

En dromen doet het ook niet van eeuwig hemelse zomers 

in en om het vaderhuis. 

Het hunkert, het hunkert naar aardse dagen ooit 

zonder marteling en moord. 

Het licht dat van puur licht kind is en woord. 
 

We gaan staan 

 

Zegen 

 

 

 

 

 



Lied: Ere zij God 

 

Ere zij God 

Ere zij God 

In de hoge, in de hoge, in de hoge 

Vrede op aarde, vrede op aarde 

In de mensen een welbehagen. 

Ere zij God in de hoge 

Ere zij God in de hoge 

Vrede op aarde, vrede op aarde 

Vrede op aarde, vrede op aarde 

In de mensen, in de mensen een welbehagen 

In de mensen een welbehagen, een welbehagen 

Ere zij God 

Ere zij God 

In de hoge, in de hoge, in de hoge 

Vrede op aarde 

Vrede op aarde 

In de mensen een welbehagen. 

Amen, amen. 

 

 

 

 

Bij de uitgang is er gelegenheid om een vrije gift te geven  

voor de onkosten van deze dienst. 
 

 

 

 

Na afloop van de dienst wordt u warme chocomel, 

glühwein en hapjes aangeboden 

in de zaal achter de kerk. 
 
 


